
Luchtoorlog

De gewone mensen merkten na de capitulatie in mei 1940 niet veel van het oorlogsgeweld.
Kranten schreven wel geregeld over Duitse successen aan de diverse fronten, maar dat was
ver weg. Toch was er ook voor de Nederlanders een constante dreiging: niet alleen door de
aanwezigheid van de Duitse bezetter, die iedere vorm van verzet afstrafte, maar ook vanuit
de lucht.

Engelse bommenwerpers vlogen ’s nachts over om de Duitse oorlogsindustrie schade
toe te brengen. Naarmate de oorlog vorderde, vlogen er meer vliegtuigen over. Vanaf 1942
sloten de Amerikanen zich bij de Britten aan. Met hun toestellen konden ze een veel grote-
re hoogte bereiken en durfden ze ook overdag te vliegen. Het zware brommen van de vlieg-
tuigen in de lucht gaf de burgers weer moed, want zij wisten dat ieder bombardement op
Duitse fabrieken het einde van de oorlog een stukje dichterbij bracht.

Maar de bombardementen troffen niet alleen Duitse doelen: ook in Nederland vielen
regelmatig bommen. Zo werden op 6 december 1942 de Philips-fabrieken in Eindhoven
gebombardeerd. De productie van Philips was voor bijna tachtig procent voor Duitsland
bedoeld. Het bombardement door 93 bommenwerpers (waarvan er 14 neergehaald werden
en 53 met schade terugkeerden) vond plaats op een zondag, zodat er niet veel slachtoffers
zouden vallen. Bij vergissing werd echter ook de stad Eindhoven geraakt. Ongeveer 140
mensen vonden er de dood. De wijk waar de familie Van Hest woonde, werd het zwaarst
getroffen door het geallieerde bombardement. Er vielen 42 doden. Zij werden samen in één
graf begraven.

De geallieerde luchtmacht maakte wel meer afschuwelijke blunders. Op 22 februari 1944
gooiden bijvoorbeeld veertien Amerikaanse bommenwerpers per ongeluk de binnenstad van
Nijmegen plat. Ze dachten het net over grens gelegen Kleef in het vizier te hebben.
Ongeveer achthonderd mensen verloren het leven. Diezelfde dag werden ook Arnhem en
Enschede per ongeluk gebombardeerd. Het dodental bleef daar beperkt tot enkele tiental-
len. De Duitse propaganda maakte dankbaar gebruik van deze flaters, onder het motto ‘Van
je vrienden moet je het hebben.’

Geallieerde vliegtuigen lieten in Nederland trouwens niet alleen bommen vallen. Ze drop-
ten ook propagandamateriaal en – op afgesproken, geheime plaatsen – wapens voor het
verzet, spionnen en spionagemateriaal.
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